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Colofon 

De antwoorden van geïnterviewden en columns geschreven door onze 
columnisten vertegenwoordigen een mening. Dat betekent niet dat die 
mening per definitie ook de mening van het bestuur van Buurtvereniging 
Sportpark II is.  
 
Schrijvers: Sajah Dalang , Joris Driepinter, Jos Wiltschut, Rinie Smits 
Eindredactie en lay-out: Marco Schill 
Dit Sportpark II Buurtboekje wordt gedrukt bij GGz Breburg locatie Breda.  
 
Bankgegevens: ING IBAN nr.: NL09INGB0005038523 t.n.v. Sportpark II  
Website: www.sportpark2.nl 
Kopij voor buurtboekje: info@sportpark2.nl 
Buurtvereninging E-mail: info@sportpark2.nl 
 
Bestuur van de buurtvereniging: 
Voorzitter: Robèrt Snelders  
Penningmeester: Marc Bastiaansen  
Vicevoorzitter: Rinie Smits  
Lid: Marco Schill 
 
Sportpark II op Social Media 
Instagram:      @buurtverenigingsportpark2 

Website: https://sportpark2.nl/ 
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Voorwoord 

Beste lezer, 

 

Één blik op de kalender geeft aan dat de laatste maand van 2024 in zicht 
is. Dat betekent dat de zomer nu echt voorbij is en plaats maakt voor de 
herfst en de winter, wat overigens meteen merkbaar en voelbaar wordt, 
doordat de dagen korter en kouder worden.  Maar het betekent ook, dat 
dit alweer de laatste uitgave van ons buurtboekje van 2024 is. Zoals u 
wellicht heeft gemerkt, deze maal twee boekjes kort na elkaar, Soms komt 
dit door enkele, kort achter elkaar geplande activiteiten data, ‘n keer voor. 

 

Al onze gehouden activiteiten dit jaar (bijgehouden via een telling 
overzicht) zijn zowel in aantallen kinderen, dan wel door anderszins 
belangstellende, toegenomen. Dat is voor ons een positieve opsteker.  

 

Over volgend jaar 2025 mag ik een klein tipje van de sluier oplichten? 
Buurtvereniging Sportpark II bestaat dan 88 jaar. Oké, geen jubileum 
hoor ik u zeggen. Maar bij deze mijlpaal mag best even bij stil gestaan 
worden. Misschien is iets te combineren met de zomeractiviteit?  

In de tweede uitgave van buurtboekje 2025, hoort u wellicht meer 
hierover. 

 

Voorts zijn we aan het brainstormen over enkele nieuwe, kleine 
activiteiten. Maar ook de aangeleverde ideeën/suggesties, die door 
enthousiaste buurtbewoners aan ons zijn voorgelegd. Dank voor deze 
manier van “meedenken”, daar zijn wij heel blij mee en gaan we mee aan 
de slag. 

 

Als bestuur zijn wij heel bewust van de inbreng van vrijwilligers.  

Bijvoorbeeld de vaste groep van bezorgers van de buurt boekjes. Maar 
ook hen die ons een helpende hand toesteken bij activiteiten, of 
anderszins.  
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Dank voor jullie trouwe bijdrage van het afgelopen jaar. 

 

Ter afsluiting,  

De maand December is voor de buurtvereniging tevens de jaarlijks 
afsluitende activiteiten maand met de verjaardag van Sint Nicolaas, de 
Kerstoptocht en knallend een nieuw jaar in luiden. 

Maak er voor u allen, gezellige en warme dagen van en proost op het 
nieuwe jaar met veel gezondheid voor u en iedereen die u lief heeft. 

 

namens het bestuur,   

Rinie Smits. 
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Vreemde Vogel (rara avis) 

door: Sajah Dalang 
 

Wat zeg je tegen een jongen van een jaar of elf, die vindt dat hij, net 
als bijna alle vogels wil kunnen vliegen? Er zijn namelijk wel 
uitzonderingen. Bijvoorbeeld kippen, kalkoenen, pinguïns en  
struisvogels kunnen niet vliegen, had hij in een boek gezien. Misschien 
waren er meer. Maar hij beschouwde die dieren niet als echte vogels. 
Hij hield alleen van vogels die konden vliegen. Dat wilde hij ook 
kunnen. Omdat niemand hem kon vertellen hoe mensen zouden 
kunnen vliegen, behalve in vliegtuigen, raketten of in mandjes onder 
grote door vuur uit gasbranders opgeblazen luchtballonnen en 
dergelijke. Nee, dat was geen vliegen zoals vogels. Hij had zelfs een tijd 
het vermoeden, dat men hem het geheim van het vliegen niet wilde 
vertellen. Zoals wanneer men hem zei, dat hij nog te klein of te jong 
voor iets was. Hij besloot het verlangen om te vliegen zelf uit te 
zoeken. Door middel van experimenten. Als hij dat tegen een oudere 
zei, zag die niet de glinstering in zijn ogen. “Empirisch,” was dan de 
reactie. Flauw, want dat deden oudere mensen vaker, als ze iets niet 
wilden vertellen: geleerde woorden gebruiken. Maar zijn vurig geloof 
in het kunnen vliegen werd door het gebrek aan interesse van die 
domme mensen niet gedoofd. 
In het grootste geheim startte hij zijn eerste experiment. Hij had een 
paar grote manden met kippenveren, gekregen van een vriendelijke 
buurman, die ontelbare hoeveelheden kippen hield. “Je wilt er zeker 
lekkere kussens mee maken,” had die man gevraagd. “Je kunt er ook je 
matras mee vullen. Neem maar mee, zoveel je wilt. De lege manden 
krijg ik later wel van je terug.” Vol goede moed bedekte de jongen een 

raamwerk van dunne, taaie takken met 
veren. Een heel werk, maar eindelijk waren 
zijn ‘vleugels’ klaar. Hij besloot van een lage 
boomtak af te springen. Daaronder had hij 
een oude matras uit de schuur gelegd. 
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Want al was hij ervan overtuigd, dat het hem zou lukken, hij was niet 
dom. “Beter mee verlegen dan om verlegen,” zei zijn moeder altijd. Hij 
klom naar de boomtak. De vleugels hees hij met een touw omhoog, 
want daarmee klimmen ging niet. Toen bond hij met dat touw zijn 
vleugels aan zijn armen. Toen volgde de sprong, terwijl hij hevig met 
zijn ‘vleugels’ wapperde. Tot zijn grote teleurstelling belandde hij zo 
snel op het matras, dat hij niet met zijn armen de ‘vleugels’ had 
kunnen bedienen. “De afstand naar de grond moet groter zijn,” 
bedacht hij. Hij ging naar een andere boom met een tak die hoger was 
en beter geschikt leek. Hij sjouwde zijn matras erheen, klom omhoog 
en trok de vleugels, waarop hij uit voorzorg nog meer kippenveren had 
geplakt, van de grond. Ook deze sprong mislukte. Hij bleef koppig de 
proef herhalen. Behalve toen een heftige windvlaag hem bij zijn 
sprong de illusie gaf niet alleen maar te vallen, bleven de resultaten 
teleurstellen. Hij werd tijdens zijn experimenten door steeds meer 
vogels gadegeslagen. Er landde zelfs een vogel naast hem op zijn tak 
met een vette worm in de bek, die hij de jongen aanbood. Maar die 
had zijn hoofd geschud. Zijn lijf zat onder de blauwe plekken, toen hij 
door de honger gedwongen werd naar huis te keren om te gaan eten. 
Ze aten die avond gebraden kip en hij kreeg de vleugels. 
In bed droomde hij, dat hij kon vliegen. Maar hij kreeg ook een beeld, 
dat een jong vogeltje, dat moest leren vliegen, uit het nest werd 
geduurd door zijn moeder. Hij moest dus een nest maken en zijn 
moeder vragen om hem te helpen door hem uit dat nest te duwen. Hij 
besloot eerst een nest te maken op een plaats in een boom die 
daarvoor geschikt was. Grote twijgen werden in een ronde vorm 
gebogen en daarmee vlocht hij het reusachtige nest. Hij bekleedde het 
met mos en zachte veren, die nog over 
waren. Tenslotte was het zover. Een sterke 
ladder stond tegen de boomstam, zodat zijn 
moeder naar het nest kon klimmen. Zij leek 
hem te zwaar om te kunnen vliegen. Tot zijn 
intense teleurstelling weigerde zijn moeder. 
“Ben je nou gek geworden?” had ze hem boos gevraagd. Hij barstte in 
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hevig huilen uit. Niet om de boosheid van zijn moeder, maar omdat 
zijn droom zo uiteenspatte. Zijn moeder troostte hem en zei: “Maak 
een leuke boomhut van je nest. Neem de verrekijker mee van je vader 
en kijk naar de natuur om je heen. En weet je wat? Ik geef je mijn 
fototoestel. Dan kun je wat je ziet, ook vastleggen. En dat gebeurde. 
De jongen fotografeerde alle mogelijke vogels die hij om zich zag. 
Vooral als ze vlogen of leerden vliegen. Maar ook gezellig op een 
dunne tak, in gezellige ruggenspraak. Hij werd een enthousiast 
vogelaar en besloot later biologie te studeren. Maar bij examens 
weigerde hij vragen over de hoenderachtigen te beantwoorden. Ze 
deden hem te veel aan de teleurstellingen van zijn jeugd denken. Hij 
werd na zijn succesvolle studie een bezeten onderzoeker naar de 
geheimen van het vliegen. Want hij bleef ervan overtuigd, dat hij ooit 
het geheim zou oplossen.  
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Buurthuis Zandberg 
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IN DE BONEN ZIJN 

 
Onze tuinbonen, die we vorig jaar als een soort experiment voor het eerst 
geplant hebben, hebben het toen niet volgehouden tegen belagers in onze 
tuin. Welke dat waren, weten we niet. Maar het was wel jammer, want we 
zijn dol op de aparte smaak van de bonen. Met gegratineerde aardappelen 
en knapperig gebakken spekreepjes (of een vega kaasschijf als vleesloos 
alternatief) is het een echte delicatesse. Let wel op: een kilo verse tuinbonen 
in het seizoen (d.w.z. juli en augustus) levert, als ze uit de peulen gehaald 
zijn, maar hoogstens hooguit 300 gram eetbare boontjes op. Reken daarom 
op ongeveer anderhalve kilo voor twee personen. Voor kleine eters is 500 
gram per persoon wellicht voldoende.  Kook ze bij voorkeur in een laagje 
water met wat zout plus een beetje melk. Door de melk worden eventueel 
harde schilletjes om de bonen wat zachter. Hoe groter de boontjes zijn, des 
te dikker is het velletje eromheen. Het gemakkelijke alternatief is het hele 
jaar beschikbaar in blik of glazen pot. Niet zo milieuvriendelijk, maar ja …  

Terug naar onze tuinbonenplant. We vonden 
tenslotte één hele peul met daarin drie 
middelgrote boontjes. Absoluut niet genoeg 
voor een (zelfs erg karige) maaltijd voor ons 
tweeën. We hebben de drie boontjes dus 
maar in de grond gedaan. Er kwamen wel 
drie tere plantjes boven de grond, maar de 

eerder vermelde veelvraten (welke toch?) maakten daar snel korte metten 
mee. Jammer. Misschien proberen we het volgend jaar opnieuw. Immers, 
verse groenten en vruchten zijn altijd lekkerder. Zelfs al komen ze vers van de 
markt bij onze favoriete groenteman, die we al gekend hebben. Ik las, dat 
tuinbonen al lang in onze streken bestond. In het Antwerps Liedboeck van 
1544 staat tekst 54 “Vanden boonkens, Ghi sotten ende sottinekens”.  Het 
Antwerps liedboek van drukker Jan Roulans, verscheen onder de uitvoerige 
titel ‘Een schoon liedekensBoeck inden welcken ghy vinden sult. Veelderhande 
liedekens. Oude en nyeuwe Om droefheyt ende melancolie te verdrijuen.’ Het 
liedboek bevat 221 in die tijd algemeen bekende liederen. [informatie 
Wikipedia!] Wellicht net als tegenwoordig in Nederland liederen van André 
Hazes, zoals ‘Zij gelooft in mij’, ‘De vlieger’, ‘Geef mij je angst’, Kleine jongen’ 
en ‘Bloed, zweet en tranen’. Met boonkens worden de tuinbonen bedoeld. 
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Als de tuinbonen bloeiden, zei men, 
werden de mensen zot (= gek), 
raakten ze in de war, raakten ze in 
een roes, werden ze licht in het 
hoofd. Zeker als ze in de open lucht 
sliepen bij een veld met bloeiende 
tuinbonen. Of als ze op andere 
manieren langdurig aan het 
stuifmeel waren blootgesteld. Met 

een inmiddels verouderde term werden ze ‘high’, leden ze aan hallucinaties. 
Alle 10 strofen van het lied “Vanden boonkens” eindigden met: 
“Ghesellekens wacht v ghy (= Makkers, opgelet). / Als die boonen bloeyen / 
Ghi coemt hem veel te by. (= komen jullie te veel in de buurt)” Overigens staat 
het lied vol met scabreuze toespelingen op diverse lichtzinnige groepen 
mensen (zoals hitsige oude vrijsters, preutse uitdagende meisjes, oude 
mannen die nog een jong blaadje (maar van welke plant?) lusten, oude 
gebrekkige vrouwen die graag met een jongeman willen stoeien of 
rollebollen, onkuise monniken, geile weduwen enzovoort). 
In het Duits en Frans bestaan uitdrukkingen die op de roesverwekkende 
invloed van bloeiende tuinbonen doelen: “Wenn die Bohnen blühen, gibt es 
viel Narren’, ‘Les fѐves (= bonen) sont en fleur, les fous en vigeur (= zijn de 
gekken sterk)’. Vanaf de zestiende eeuw kent men diverse Nederlandse 
zegswijzen en spreekwoorden, zoals ‘Die bonen bloeyen mit hem’ , ‘Als de 
Bonen bloeyen, so en sint die gecken niet wijs’ en ‘Hij heeft de bonen in het 
hoofd’. 
Geniet van al wat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit. Maar … laat u niet 
in de war brengen. Overigens zorgt het eten van tuinbonen slechts voor 
culinair genot. Vinden wij.   
PS Op internet kunt u onder 
meer het duo Helma Hartman 
en Anna Nies Keur (onder de 
naam Clara Oscura) 
beluisteren die een aantal 
strofen zingen uit Vanden 
boonkens (Utrecht, 28 juni 
2014) Elders op internet is de 
volledige, oorspronkelijke 
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tekst te vinden. Met een boeiende en spottende kijk op het verleden. En op 
tuinbonen die dit jaar 11 grote peulen hebben voortgebracht dus dat wordt 
smullen. 
  
Fernanda   
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BuurtBieb kast update 

Nieuwe buurtbieb. 

En dat was en werd… een hele klus! 

 

Al eerder is gemeld dat aan een nieuwe buurtbieb aandacht werd 
gegeven. 

Het oude “kleine rode buurtbieb huisje" was duidelijk aan vervanging 
toe. Het bestuur werd hierop geattendeerd door Carolien en Corné uit 
de Sikkelstraat. Twee actieve leden van de buurtvereniging. 
Maar…..ook meteen verblijd met de mededeling: Wij willen dat graag 
doen, als een uitdagend project EN daarna aan jullie overdragen als 
een donering. Hoe geweldig is dat. 

De afgelopen 
zomermaanden werd 
begonnen met het maken 
van diverse “ontwerpen”. 
Bouwtekeningen vlogen 
kriskras door de huiskamer 
en op de werkvloer, tot er 
een kritische maar tevreden 
keuze was gemaakt.   

Het -echte- werk kon 
eindelijk beginnen. 

Links en rechts werd naar (oud) materiaal gestruind of via via, 
marktplaats) aangeschaft. Maar de meeste tijd werd gestoken in: 
Meten, zagen, timmeren, boren, schilderen EN weer opnieuw: Meten, 
zagen, timmeren, en boren. Kortom, zeg maar gerust, af zien.  Want, 
het moest immers, volgens beiden klussers, meteen staan: “als een 
huis”. 
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Maar kijk nu: het -oude versleten kleine rode huisje- heeft 
plaatsgemaakt voor een nieuw, veel groter “grachtenpand”, waar al uw 
ingeleverde boeken voortaan een droog, maar vooral ‘n tweede -
leesleven- krijgen.  

 

 

Het eindproduct, in 
een oer-Hollandse 
kleur blauw,  is een 
lust voor het oog 
om te zien en hangt 
nu zichtbaar, 
prominent op de 
hoek van Zeistraat 
en Poolseweg. 

Carolien zal ook het beheer en toezicht 
hierover houden. 

 

Carolien en Corné, jullie zijn 
kanjers.  Nogmaals: Bedankt. 

Ook namens alle lees 
buurtbewoners  EN….. toekomstige 
boeken…maar vooral, het bestuur, 

 

Rinie Smits. 
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Bericht van Sinterklaas 

 
Beste kinderen van Buurtvereniging Sportpark II, 
 
Maak Sint Nicolaas, net als vorig jaar, weer blij met heeeel veel Sint- en Piet 
kleurplaten. 
 
Op zaterdag 30 november, kom ik zeker weten, hoogstpersoonlijk met 
enkele pieten, vanuit de wensfabriek, die jullie zeker wel kennen van de 
televisie, naar jullie buurtvereniging toe.  
 
In de middag, vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur heeft het bestuur, wat ik uit 
vertrouwde bronnen heb vernomen, een comfortabele stoel voor mij klaar 
gezet, om jullie allemaal te ontvangen.  
 
let op: op het Achillespleintje,  zoals jullie dat noemen. 
 
Alle ingeleverde kleurplaten is mij verteld, worden daar opgehangen zodat 
jullie ze, samen met mij, nog eens goed kunnen bekijken. Ik hoop stiekem 
op  heel veel kleurplaten, want ook mijn pieten zijn daar dol op, hoe meer, 
hoe liever.  
 
O ja kids, even iets heel belangrijks: vergeet niet jouw voor- en achternaam 
erbij te schrijven EN of je een jongen of meisje bent. Natuurlijk ook je leeftijd, 
maar dat begrijp je wel. Tenslotte, doe ook maar jouw complete adres,  altijd 
makkelijk voor die verstrooide Pieten (die weten het soms niet zo goed 
meer)  
 
Het allerbelangrijkste,  Je kleurplaat mag je inleveren:  
tot en met 22 november!  in de brievenbus, Spadestraat 13. 
 
En dan beloof ik jullie, dan komt alles goed. 
 
Groetjes: Sint Nicolaas. 
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Beleving Halloween 2024. 

 
Het Halloween spektakel van afgelopen 26 oktober, georganiseerd door 
buurtvereniging Sportpark II, was weer spannend, maar vooral spectaculair,  
 
Als “bezoeker” werd je bij aankomst meteen overvallen door het gekozen 
Halloween thema van dit jaar: “de Farm”. Geweldig !!! 
Een schitterende, nagemaakte voorgevel van een oude boerenschuur, was 
het decor en ingang tot het doolhof. Eigenlijk kon het daarachter niet meer 
stuk, en wat bleek? 
 
Links, rechts, maar vooral in hoeken waar je eigenlijk niets verwachtte, werd 
je “overvallen” door bizarre en gillende figuren. Het leek of er aan dit 
duistere doolhof geen einde wilde komen en bezorgde menigeen, angstige 
momenten, die maar niet wilden verdwijnen. Ongetwijfeld versterkt door 
een onlangs gepubliceerd verhaal in het buurtboekje met de beleving bij het 
zoeken naar een verdwenen gang, uitgerekend op het terrein van het 
Halloween doolhof!  
Het gillen bij weer een plotseling, uit het niets verschenen eng figuur, was tot 
ver in de omtrek te horen en overtrof zeker weten, de acceptabele 
decibelnorm. 
Het Halloween doolhof was op een spectaculaire manier uitverlicht, zodat 
veel geplaatste objecten hierdoor een nog meer mysterieuze uitstraling 
verkregen. Daarbij werd alles nog eens extra versterkt door angstaanjagende 
muziek, wat de sfeer niet alleen nog meer vergrootte, maar 
huiveringwekkend overkwam. 
 
De echte Halloween liefhebbers konden er duidelijk geen genoeg van krijgen 
en liepen enthousiast hun tweede en zelfs derde ronde. Het moet een 
tevreden gezicht zijn geweest voor de organisatie, om al die honderden 
bezoekers te zien samenkomen bij de ingang om te komen griezelen. Bij de 
catering waren de verhalen die waren beleefd hilarisch om aan te horen en 
dat maakte deze, bijna na-zomerse herfstdag, een nog groter succes. 
 
Bij de afsluiting, middernacht, hoorde je duidelijk een zucht van verlichting 
bij zeker één bestuurslid! Niemand in het duistere doolhof was in de 
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“verloren gang” van sportpark II terechtgekomen, zodat dit mysterieuze 
verhaal, voorlopig nog als een mistgordijn, “daar ergens”, verscholen blijft 
liggen. 
 
een bezoeker. 
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2024 Activiteiten kalender 

 
We zijn alweer aan het eind van het jaar dus de lijst wordt kleiner en kleiner! 
 

2024 
Activiteitenplanning 
Sportpark II  okt nov dec 

Sinterklaas in de wijk   zaterdag 30-11   

Kerst activiteit      zaterdag 21-12 
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2024 Kerstoptocht 

Ook dit jaar zal er weer een Kerstoptocht door de straten van 
Sportpark II gaan, met luid gebel, kerstmuziek en Glühwein. Met de 
optocht wensen we alle bewoners van Sportpark II een goede rust aan 
het eind van het jaar, een gezellig Kerstfeest en een mooi einde en 
nieuw begin van het nieuw jaar, 2025. 

 
 

Meelopen met deze Kerstoptocht kan natuurlijk altijd. We vertrekken 
van het einde van de Steijnlaan (bij het speelveldje) rond 18.30 en 
gaan wederom de hele wijk door.  

We hopen u op straat of bij de ramen te zien om de start van deze 
verbindende tijd mee te maken met ons. 
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Nieuwe adverteerders 

Beste buurtbewoner, er is altijd ruimte voor een nieuwe aspirant 
adverteerder in ons buurtboekje. Wilt u zelf, als beginnend ondernemer 
adverteren, of weet u misschien toevallig iemand die hiervoor is 
geïnteresseerd ? (kan al vanaf €27,50 voor geheel 2024) in vier uitgaves van 
buurtboekje Sportpark II.Laat het ons weten via de buurt website en wij gaan 
daar meteen mee aan de slag. 
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Te huur van de buurtvereniging 

• Een flinke aanhangwagen  
€17,50 voor een dag.  

Let op! Tegenwoordig is een net nodig om eroverheen te spannen.  

Deze wordt niet meegeleverd. 

 
 

• Vier sta-tafels  

€ 4,- per tafel per dag  
 
 
 
 
 
 

 
• Bierset  

Biertafel / picknicktafel  
€ 12,50 per dag 
Op de website www.sportpark2.nl 
leest u hoe u 1 of meerdere van de 
items kunt reserveren 
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